
Dankbaar voor uw steun en medeleven:

Lieven en Ingrid Larue - Boonefaes 
     Claire en Kevin, Aurelia, Rosalie 
     Nicolas en Charlotte 
     Emma en Anton 
     Brecht en Lisa, Léon, Ramón 
     Wout en Marjon 
Paul en Véronique Boonefaes - Vermeersch 
     Benedicte en Anthony 
     Victor 
     Emilia 
     Anna 
Thierry en Isabelle Hecht - Boonefaes 
     Astrid en Nicolas, Lucie, Anna 
     Corrado 
Nicolas en Anne Boel - Boonefaes 
     Louis  
     Emma� haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Opie Boel (haar zorgzame vriendin)

De families Bertrand, Boonefaes en aanverwanten. 

Voor de goede zorgen gegeven aan Monique danken wij in het bijzonder 
haar trouwe huisarts Jeroen Stubbe, dr. Ann Vandenbroucke van het AZO Damiaan 
alsook aan het voltallig personeel van het Zorghotel Wellington te Oostende.

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM  -  tel. 059 44 80 84 
Torhoutsesteenweg 160  -  Oostende  -  info@uitvaart-oostende.be



Liefdevol aandenken aan

mevrouw 

Monique Bertrand
weduwe van de heer Eric Boonefaes

geboren in Mortsel op 28 februari 1939 
en overleden in het Zorghotel Wellington te Oostende 

op 26 maart 2026.

We namen afscheid van Monique in intieme familiekring, 
in alle zachtheid en eenvoud. 

Het was een laatste groet, een stil moment van liefde, 
om los te laten en toch dichtbij te blijven.

Miss Me, But Let Me Go

When I come to the end of the road, 
and the sun has set for me, 

I want no tears in a gloom-filled room. 
Why cry for a soul set free?

Miss me a little, but not too much, 
and not with your head bowed low. 

Remember the love that once we shared, 
miss me, but let me go. 

This is a journey we all must take 
and each must take alone; 

it’s all a part of God’s perfect plan, 
a step on the road to home.

When you are lonely and sick of heart, 
go to the friends that we know. 

Bury your sorrows in doing good, 
miss me, but let me go.


