Voor uw blijken van deelneming in rouw en gebed danken u
Nathalie Van Goethem zijn dochter

Griet Van Goethem, Zuster van Maria
Godelieve Van Goethem
Helena Van Goethem

kinderen en kleinkinderen
Els en Jean Van Goethem - Deleye

kinderen en kleinkinderen
Annie(t) Van Goethem
Kristien en Ivan Van Goethem - Vandierendonck

kinderen en kleinkinderen

zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten

Nicole Vanbillemont

De families Van Goethem - Polfliet.

Een bijzonder woord van dankbaarheid gaat uit naar het voltallig
personeel van het WZC James Ensor te Oostende.

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84
Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be




+

In gebed bewaren wij de herinnering aan

De heer
Guido Van Goethem

geboren in Sint-Niklaas op 28 maart 1949
en overleden in het WZC James Ensor te Qostende
op 1 september 2025.

In alle stilte en in de geborgenheid van zijn familie
hebben wij afscheid genomen.
Het was een moment van terugblikken,
van diepe dankbaarheid, en van het koesteren van alles
wat Guido in ons leven heeft betekend.

“Afscheid nemen kan omdat we in ons hart
vele herinneringen meedragen in diepe dankbaarheid.”

Guido,

Eens wordt een mens bevrijd van angst en pijn

om gewichtloos niets anders meer te zoeken dan het licht.
Met jou verliezen we onze enige broer tussen 6 zussen.

We bewaren de mooie momenten uit je leven:

Jje sport, je beroep, je bereidheid om waar het kon

hulp te bieden, je niet aflatende humor.

Dank voor je leven.

We nemen nu hier afscheid van jou want we weten
dat de dood niet het laatste is.

De liefde is sterker.

Maar weet je ze geeft soms ook zoveel verdriet.

We laten je rusten bij Annie.

“Ja Heer, ik weet dat Gij mij bemint
leid me nu binnen in het eeuwige licht.
Laat deze dag een Verrijzenis dag zijn."



