Met groot verdriet en veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van

mevrouw

Echtgenote van de heer Frank Spillier

Geboren te Torhout op 7 mei 1955
en zachtjes ingeslapen in het AZ Oostende op 5 mei 2026.

Rosita wordt voor altijd meegedragen in de herinneringen van:

Frank Spillier, haar echtgenoot;
Isabel en Dimitri Spillier - Jansseune,

Lisha en Mathyz,

Julie en Robbe,

Marin en Tizjana, Boaz, Odin,

Jill,
Alexander en Joke Spillier - Booy, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

August Spillier, haar schoonvader;

haar schoonzus, schoonbroer, neven en nichten,

de families Joly, Spillier en aanverwanten.

We nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen aan de asurn van Rosita
in de O.-L.Vrouw-ter-Duinenkerk, Dorpsstraat te Oostende - Mariakerke,

op woensdag 13 mei 2026 om 10.30 uur.

Condoleren na de plechtigheid.

Een warm woord van dank gaat uit naar haar huisarts Marc Maere, de dokters, paramedici

en verpleegkundigen van Klief, de dokters en verpleegkundigen van AZ Sint-Jan te Brugge,

in het bijzonder de dienst Hematologie en naar de dokters, verpleegkundigen van het AZ Oostende,
in het bijzonder de palliatieve zorgeenheid, voor hun goede zorgen en menselijke benadering.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaart-oostende.be

Rouwadres:
Familie Rosita Joly, p/a B&C Casteleyn - De Grim

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84
Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be




