Dankbaar om wie ze was voor iedereen

mevrouw

Paula De Reuse

Echtgenote van de heer Louis Berlo (1 31 juli 2019)

Geboren te Teralfene op 30 mei 1932
en overleden in het wzc De Drie Platanen te Oostende
op 29 mei 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen
aan de urne van Paula in de aula van het crematorium Polderbos,
Grintweg 120 te Oostende,
op maandag 8 juni 2026 om 10.30 uur.

Condoleren na de plechtigheid.
Bloemen, noch kransen.

De asverstrooiing zal plaatsvinden in beperkte familiekring
op de strooiweide van de begraafplaats te Stene.

U kan Paula een laatste groet brengen in het funerarium
Casteleyn - De Grim, Torhoutsesteenweg 173 te Oostende,
na telefonische afspraak op het nummer 059 44 80 84,

dit kan tot donderdagavond 4 juni 2026.

Parkeren kan achteraan Torhoutsesteenweg 177.

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Rouwadres: Familie Paula De Reuse, B&C casteleyn - De Grim
p/a Torhoutsesteenweg 160 - 8400 Oostende

Delen in dit verdriet:

Staf Berlo,
Lise en Olivier, Jana, Hugo,
Marjo en Mathieu,
Nick,
Syl en Lander, Lyo,
Tim,
Ines,
Ben Berlo en Annie Vancraeynest,
Ine en Anthony, Hannah, Lukas,
Jan en Charlotte, Otis,
Pieter en Morgane, Cilou,
Jeroen en Aisha
Jonathan en Ansofie, Tea, Lucet,

Ghislaine Berlo,
Johanna en Stijn, Noah, Tarique, Taufique,
Willem,
Toon,
Marieke en Jordi, Bes, ©,
Christine en Frank Berlo - Declercq,
Elle en Geert, Matthis, Francis,
Eli en Sophie, Achille, Alais,
Enia en Bjorn, Phil, Mona,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
Leontine(t) en Frans(t) De Reuse - Pollet,
Jan en Simonne, Béni en Miep, Rita en Rik(t),
en hun kinderen en kleinkinderen,
Frans(t) en Louisa(t) De Reuse - Pitteurs,
Godelieve(t) en Roland(t), Rita(t) en Louis(t) - Marcel,
en hun kinderen en kleinkinderen,
haar zus, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten,

de families
De Reuse, Berlo, De Doncker, Steppe en aanverwanten.

Een woord van dank aan haar huisarts Frank Declercg,

het voltallige personeel, het animatieteam, de vrijwilligers en
medebewoners van wzc De Drie Platanen te Oostende

en aan allen die Paula genegen waren.



