
De heer 

 

Felix Vergauwen 
 

Stichter Bakkerij Vergo 
Oud-voorzitter FC Mariekerke 

Oud-voorzitter Palingfestival Mariekerke 
Lid Probus Oostende 
Lid Neos Oostende 

 

Echtgenoot van mevrouw Anny Tersago 
 

 

Mariekerke op 29 juli 1935 - Oostende op 11 juli 2025. 

 

We nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen,            

rond de asurn van Felix, in de O.-L.-Vrouw-ter-Duinenkerk,             

Dorpsstraat te Oostende (Mariakerke),                                                                

op zaterdag 19 juli 2025 om 11 uur. 
 

Mogelijkheid tot condoleren na de dienst. 

 

Na het afscheid praten we graag nog even na in  
restaurant Runway, Nieuwpoortsesteenweg 945 te Oostende,                   

met een hapje en een drankje.  
Graag een seintje voor donderdagavond 16 juli 2025                                       

als jullie aanwezig kunnen zijn,  
Marleen 0474 47 15 89. 

Dit melden u: 

 

Anny Tersago,  

                                     zijn echtgenote; 
 

Danny en Marleen Kennis - Vergauwen, 

 Jan en Charlotte Van Caer - Kennis,   

  Marilou, 

 Marnix en Evelien Kennis - Verhofstadt, 

  Lia & Alix, 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 
 

zijn broer(Ϯ), zussen(Ϯ), schoonbroers, schoonzussen,                                         
  neven en nichten,  

 
de families Vergauwen - De Loose, Tersago - Hermans. 
 

 
 
Een warme dankjewel aan de directie en het voltallig personeel               

van het wzc James Ensor te Oostende en aan zijn huisarts Leen Terryn. 

 

Rouwadres: familie Felix Vergauwen, p/a Casteleyn - De Grim  

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be 

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84 

Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be 

Met droefheid, maar ook met diepe dankbaarheid,                                
nemen wij afscheid van opazee Felix. Hij heeft het leven met open 

armen omhelsd. Altijd vol warmte, levensvreugde en oprechte 
belangstelling voor de mensen om zich heen.                                            

Met een lach, een traan, en vooral met liefde. 

Nu is het tijd om los te laten.  

In alle rust en sereniteit is hij heengegaan.   

Het leven gevierd, het leven voltooid. 

Rust zacht. 


