
Zoals rood staat voor liefde en kracht, zo zal zij voortleven in onze herinneringen. 
 

Mevrouw 

Juliette Delanghe 

echtgenote van wijlen de heer Yvon Cornélis 

levensgezel van de heer Paul T’Sas  
 

Zij werd geboren te Steenkerke op 9 juni 1932 

 en is van ons heengegaan in het wzc James Ensor te Oostende op 5 januari 2026. 

 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen, rond de asurn van Juliette, 

in de aula van het crematorium Polderbos, Grintweg 120 te Oostende, 

op vrijdag 16 januari 2026 om 10.30 uur. 

 
Samenkomst en begroeting vanaf 10.10 uur. 

 

De assen van Juliette worden na de plechtigheid bijgezet in het columbarium                                                       

op de begraafplaats aan de Struiverstraat te Oostende. 

 

 

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be 

 

Dit melden u diep bedroefd: 

 

Paul T’Sas,  

haar levenspartner; 

Christine Cornélis, 

 Kelly Knabe, 

 Laure Knabe, 

  Evy, 

Caroline en Jaak Cornélis - De Saeger, 

 Thomas en Lien De Saeger - Neyns, 

  Nelle, 

 Anne en Koen De Saeger - Geerinckx, 

  Pip, 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
 

de families Delanghe, Cornélis, T’Sas en aanverwanten. 

 

Een woord van dank aan de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,                                          

haar huisarts Jorgen Persyn, de directie en het voltallig personeel van het wzc James Ensor 

te Oostende en aan allen die haar genegen waren.                             

 
Rouwadres:  

Familie Juliette Delanghe, p/a B&C Casteleyn - De Grim 

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84 

Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be 

Je reis is volbracht, de horizon zacht, 

het gemis groot, maar je rust verzacht.  


