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 Wij zijn u dankbaar voor uw hartverwarmende woorden en                    
het oprechte medeleven dat u met ons deelt.

Het doet ons goed in deze moeilijke tijd.

De familie Desimpelaere - Kerrinckx
 



Dankbare herinnering aan

de heer

Georges  Desimpelaere
Eredirecteur van het Koninklijk Atheneum Koekelare

Echtgenoot van mevrouw Bertille Kerrinckx

Geboren te Kachtem op 26 januari 1941
en thuis zachtjes ingeslapen te Oostende op 26 mei 2025.

Alles is voorgoed gedaan
als jij er klaar voor bent

‘k heb aan je zijde gestaan
mijn god, ik heb je graag gekend

ik blijf nu hier jij gaat naar daar
en daar is niet zo ver van hier

we spreken af, ik weet niet waar
en daar ontmoeten we elkaar

zonder jou tikt de klok even snel
maar de tijden veranderen wel

dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
weet dat je in m’n hart altijd zal voortbestaan

slaap zacht, je hebt het verdiend
je vocht tot aan je laatste zucht

en ga, ga nu Georges
en droom voor eeuwig opgelucht

net zoals vroeger kom je wel terecht
ik weet je vindt een thuis heel gauw

en ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd
in m’n hart blijf ik je trouw

zonder jou...
en ik weet ik zou dankbaar moeten zijn
maar precies daarom doet het zo’n pijn

zonder jou...
                                                   (naar Clouseau)     


