Hij zag wat anderen vergaten
een schaduw die danste,
een mier die twijfelde,

een zonnestraal die zich verstopte.

Hij was iemand die bloemen zag
nog voor ze bloeiden

en glimlachte naar dingen

die anderen voorbijliepen.

Want hij wist
het gewone is nooit gewoon.

Nu kijken wij met zijn ogen
en zien hem overal.

In liefdevolle herinnering nemen wij afscheid van

de heer

Philip Willaert

Kunsthistoricus - Docent - Publicist - Levenskunstenaar - Ons kompas

Echtgenoot van mevrouw Liliane Stakenborghs

Geboren te ‘s Gravenhage (NL) op 26 mei 1952 en overleden te Oostende op 5 juni 2025.

Delen in dit groot verdriet:

Liliane Stakenborghs,

zijn echtgenote;

Octavia Willaert en Roon De Borger, zijn dochter en haar partner;

de families Willaert, Stakenborghs en aanverwanten.

Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen van Philip

in de aula van het crematorium Polderbos, Grintweg 120 te Oostende,

op zaterdag 14 juni 2025 om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting vanaf 10.10 uur.

Na de plechtigheid wordt de asurn bijgezet in het urnengraf

op de begraafplaats aan de Stuiverstraat te Oostende.

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Rouwadres: Familie Philip Willaert, p/a B&C Casteleyn - De Grim
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