
Diepbedroefd, maar gesterkt door de hoop op de Verrijzenis,                                                                                                  

melden wij u het heengaan van 

mevrouw  

Lieve Cottenie 

Medewerkster Kapucijnengemeenschap 
 

Echtgenote van wijlen de heer Cyriel Faict 
 

Geboren te Gent op 25 april 1939 en zachtjes ingeslapen in het AZ Oostende, campus Damiaan,                                         

op 22 april 2024, gesterkt door de ziekenzalving.   

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen van Lieve 

in de hoofdkerk HH. Petrus en Paulus, Sint-Petrus-en-Paulusplein te Oostende,  

op zaterdag 27 april 2024 om 11 uur,  

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof van Stene. 
 

 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.40 uur. 

 

 

 

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be 

 

DAT ZIJ IN VREDE RUSTE. 

 

Delen in dit verdriet: 

 

Karel Cottenie, priester 

Marc en Cécile Pasques - Cottenie 

 Dirk Pasques 

 Sabine Pasques 

Jan(Ϯ) en Ghislaine Van Broekhoven - Cottenie 

Rik en Martine Cottenie - Van Ruyskensvelde 

 Liesbet en Nis Cottenie - Van Lommel  

  Jozefien, Louis 

 Tomas en Petrina Cottenie - Liyanage  

  Liyana 

Karel en Marleen Vermeyen - Cottenie 

 Pieter en Karin Vermeyen - De Grave  

  Victor, Rozanne 

 Els en Miel Vermeyen - Schurmans  

  Josefien, Jasmien, Maarten 

 An en Filip Vermeyen - Lambrecht  

  Quinten, Felix 

Piet en Regine Cottenie - Haentjens 

 Ben en Agnieszka Cottenie - Cottenie  

  Lana, Emily 

 Stefaan Cottenie en Charlien Lagrou 

  Victoria 

 Suzan en Koen Cottenie - Ghyselinck  

  Robin, Roos, August 

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 
 

de families Cottenie, Faict en aanverwanten. 

 

Rouwadres:  

Familie Lieve Cottenie, p/a B&C Casteleyn - De Grim 

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84 

Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be 

Ik ben de goede Herder.                                                              
De goede Herder geeft leven voor zijn schapen. 

Johannes 10,11. 


